
Verslag bezoek van wethouder Oppelaar 
 
Zoals jullie wel weten houden wij van openheid van hoe de stichting reilt en 
zeilt. We willen geen geheimen en jullie betrokken houden met waar we 
allemaal mee bezig zijn, en natuurlijk de stand van zaken. 
 
Dus vanochtend hier bij ons thuis een uitgebreid kennismaking gesprek 
gehad met J P Oppelaar  
 
Wij hebben verteld van onze doelstelling en waar we mee bezig zijn. 
Oa het fietsen project, paasfeest, 123 hulp vakantie voor mensen in de 
minima. Ook het kerstfeest is natuurlijk aan de orde geweest. 
De gemeente geeft aan dat het voor hun heel moeilijk is om contact te 
maken met mensen uit de gemeente die het moeilijk hebben, dit komt 
voornamelijk omdat veel mensen een vorm van wantrouwen tegen de 
gemeente hebben.  
Wij hebben (nogmaals) gevraagd om een ruimte waarmee we onze 
werkzaamheden kunnen uitbreiden, zoals het fietsen project (opzetten van 
reparatie en uitgifte) waar we jongeren die tussen wal en schip zitten en 
oudere mensen met bv een burn-out een leuke bezigheid kunnen geven. 
Ook moet deze ruimte geschikt zijn voor het opslaan van goederen voor de  
1 2  3 hulp, en genoeg ruimte hebben om andere kleine clubjes die iets doen 
voor de minima bv. Baby hulp, kleding in de kast enz. zodat die ook een 
thuis basis hebben en hun spulletjes kunnen opslaan. 
De Heer Oppelaar  Gaat zijn best doen om zoiets te realiseren, hij beloofd 
nog niets, maar je kon goed zien dat hij heel positief staat tegenover onze 
ideeën en organisatie. 
We hebben het ook gehad over de Rotterdam pas en waarom dat niet meer 
geaccepteerd word door ons bij aanvraag van een fiets. Wij doen dit niet 
meer omdat deze pas gewoon gekocht kan worden. Als optie hiervoor gaf 
de heer Oppelaar aan dat we, om dit te omzeilen toegang konden krijgen tot 
de app waarmee we dan kunnen zien of het een gekochte of gratis kaart is. 
Ook de mogelijkheid is besproken om er bv een kleine sticker op te plakken 
zodat ook andere (bv marktkoopmannen op de markt) deze  kaart kunnen 
herkennen als bewijs van de minima.  
Over de vakantie groep voor de minima hebben we ook gesproken, en 
misschien is de Gouda pot hiervoor de geschikte oplossing, we hebben 



toen verteld dat we ding voor ding doen en niet op teveel fronten te gelijk 
aan het werk kunnen en willen. 
We gaan proberen een aparte groep met vrijwilligers bij elkaar te brengen 
die zich alleen gaan richten op deze activiteit en daar wat dieper op in gaan 
en proberen informatie te krijgen en wat de kosten zullen zijn. 
 
Ons idee om mensen samen te brengen en elkaar te helpen viel in goede 
aarde. 
 
Dit zijn een beetje de hoogte punten van ons gesprek. 
 
Marcel van Waas 
 

 


